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75 kinderen! 
 

We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we alweer het aantal 
kinderen konden uitbreiden, van 70 naar 75 kinderen. 
Hiernaast ziet u één van de vijf kinderen, Kadek Pediani, 6 
jaar oud, en nu zit ze dank zij u in de eerste klas van de 
basisschool. Ook zij kon niet naar school omdat er geen geld 
voor was en nu kan ze weer samen met haar vriendjes en 
vriendinnetjes naar school gaan, leren, lachen en dromen van 
een betere toekomst. 
 

Een dag uit het leven van Dony en Kadek Sari 
 
Twee kinderen zijn uitgekozen om voor deze nieuwsbrief hun verhaal te vertellen over een 
normale schooldag. De kinderen hebben hun verhaal in het Indonesisch opgeschreven en Putu 
Ari en Komang hebben dit in de stijl van de kinderen naar het Engels vertaald. Wij hebben dit 
niet nog eens naar het Nederlands vertaald, zodat u het kunt lezen zoals het ons is toegestuurd. 
 

Story of Doni 
 
My name is Putu Doni Ariawan. 
My school is SD no. 1 in Kalibukbuk and I am in 
grade 6. I live with my mother and young brother 
and my young sister. 
My parents were already divorced 1 year ago. My 
mother works in a warung makan (klein 
restaurantje) at the opposite of my house. 
My mother is the only one who works for my whole 
family. This is a pity for my mother, because this 
means hard work. 
 

My mothers work starts very early, from 5 o’clock in 
the morning till 9 o’clock in the evening, with just an 
one hour break from 4 till 5 o’clock in the afternoon. 
I always help to care my young sister (still a baby of 
2 years old), because my grandmother is already 
old and can’t handle my little sister for 24 hours. 
I am the first born son in my family. 
Every morning I wake up at 5.30, take a bath and at 
6:30 I go to school. 
I get 2000 rupiah (ongeveer 14 cent) pocket money 
from my mother. 
 



I take my breakfast at school, yellow rice or some 
roti (brood). When I am back from school I care 
my little sister, like playing and singing together for 
her happiness, so that she is not crying and wants 
to go to my mother. 
But what I not forget is to learn in Futur project 
from 3 till 5 o’clock in the afternoon. 
My Futur schedule is on Wednesday and 
Thursday. I have English lesson on Wednesday 
and drawing lesson on Thursday. I like drawing 
very much, because with drawing I can express 
my feelings, happy or sad. 
I like English lesson too because that is 
international language and very important for me in future. 
Sometimes I want that time is going fast, then I become a big boy and can help my mother to get 
money and make her smile and happy. 
At last I just want to say thanks so much to Futur project and also to all sponsors who support 
me, because with you I can go to school and looking optimistic to the world. 
 

Story of Kadek Sari Prihatin 
 
My name is Kadek Sari Prihatin 
I live with my mother and brother. 
My brother’s name is Komang Darmayasa. 
My mother and my father already divorced long time 
ago, but I live with my mother.  
My activities every day are that I wake up in the 
morning about 6 o’clock, make up my bed and take 
a bath.  
After that I pray for everything is fine. 
My mother goes to the market to buy something for 
her small warung (klein winkeltje).  
At 6:30 in the morning I go to school in SD no. 1 in 
Kalibukbuk, grade 5. 

 

I am walking to my school, because school is 
close to my house. I take breakfast at school in the 
canteen and take yellow rice or sometimes roti.  
My mother gives me 2000 Rupiah as pocket 
money. 
School starts at 6:30 till 12:30. Before lessons 
starts in school we have to do sweeping and 
cleaning around the classroom and have a little bit 
of sport together with all students. 
I get two times a half hour break in school, from 
9:00 till 9:30 and from 11:00 till 11:30. I go back 
home about 12:30. After that I take lunch and help 
my mother in the warung. I like cleaning glass and 
plates and selling snacks. 
 



I am also preparing flowers for offering during daily 
praying and for selling too. Around 3 o’clock I go to 
Futur for extra lessons in Futur project. My 
schedule is on Tuesday English program and on 
Friday dancing or make offering. 
I am so happy to do all this activities and thank 
you so much for all kindness of sponsors and 
Futur project. 
Because of Futur , I can go to school with nice 
uniform and get also extra lesson. 
That is my daily life, and I hope Futur is success in 
the future . 
 

Offers 
 
Er wordt op Bali iedere dag geofferd en gebeden 
voor een goed leven; het hele leven op Bali is 
verweven met het Hindoe geloof.  
De offertjes zijn vaak ware kunstwerkjes, gemaakt 
van palmblad, bloemen, wat rijst, wierook, enz. 
Voor belangrijke gebeurtenissen, zoals een 
huwelijk, worden grote offers gemaakt. 
Het geloof is ook voor de kinderen een heel 
belangrijk deel van hun leven. Van jongs af aan 
leren ze bidden en offertjes te maken. 
 

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar fred.wiegel@planet.nl en wilt u geld doneren dan 
kan dat op ING rekeningnummer 636116, ten name van F. Wiegel, onder vermelding van 
"project Futur”. Heeft u familie, vrienden of kennissen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in dit 
project, stuurt u deze nieuwsbrief dan alstublieft door. De algemene projectinformatie van Futur 
staat op de website www.indokado.nl onder de kop “project Futur”. Voor vragen of reacties aan 
Putu Ari en Komang: futurbali@yahoo.com 
 
Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor de giften! 
 
Fred en Fia Wiegel 
Putu Ari Sinartini en Komang Suardaniasih 
 


